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Er zijn inmiddels ook kippen waar we veel eieren van hebben. Een gedeelte hiervan word verkocht en 
van de opbrengst wordt dan het kippenvoer gekocht.  

Ik geniet met volle teugen van alles wat ik mag doen voor de kinderen. Én van alle administratieve 
taken die ik voor Welcome Home doe. 
Stichting Taclla, de ANBI- organisatie die het voor donateurs mogelijk maakt de giften als aftrekpost op 
te voeren, gaat haar naam veranderen in Stichting Victory Foundation, het bankrekeningnummer blijft 
ongewijzigd. Nieuwe naam voor de website zal worden: www.victoryfoundation.nl. 
 Ben je nog geen donateur, misschien wil je het overwegen, je kunt met een kleine donatie een groot verschil maken. Veel dank aan 

de alle donateurs die Welcome Home een warm hart toedragen. 

100% van jullie giften gaat naar het weeshuis en de kinderen. 

                                                                                                     Vriendelijk dank, groet Annemie 
 

      Annemie van Beugen, Vijfde Rompert 38, 5233 EE ’s-Hertogenbosch Tel: 0651110606, Annemie.van.beugen@home.nl  
           Doneren rechtstreeks aan Annemie: IBAN NL32 SNSB 8838 6503 49 tnv J.M.J. van Beugen. 
            
           Voor giften aftrekbaar bij de belasting: Stichting Victory Foundation, Urk, IBAN NL78RABO0373333900.  Vermeld daarbij in de 
           omschrijving  ‘Welcome Home Ministries Africa’ en je adres.  

                     www.welcomehomeafrica.com 
 
 

 

 

Op dit moment wonen er 69 kinderen bij Welcome Home.  Ze waren blij om Mandy en mij weer te zien, ze renden op ons af en 
riepen onze namen. Als je een paar maanden niet geweest bent is er natuurlijk in hun leventjes veel veranderd. Ze komen dat 
allemaal vertellen en laten zien, en dat alles met een grote glimlach. Melktandjes eruit, tellen, kleuren opnoemen, liedjes zingen, 
alles komt aan bod. Het blijft een feest om die lachende snoetjes te zien.  
 
Moses kwam iedere dag meteen naar me toe, hij pakte mijn pink en dan wilde hij gewoon met me wandelen. Emmanuel had een 
zwerende vinger en die had behoefte aan knuffels. De oudere kinderen vragen andere aandacht. Deze keer waren ze trots en blij 
als ze bv mijn tas mochten dragen. Omdat er buiten het terrein ook flink gesnoeid was vonden ze het leuk om de grote takken naar 
de keuken te sjouwen zodat we dat weer kunnen gebruiken voor het fornuis.  Nadat ik zei dat ik zo trots op ze was kwam ook daar 
een mooie glimlach op hun gezicht. 

Vorig jaar heeft Simon Weerstand land gekocht in Lwambogo. Hij gaat daar een 
stenen- en landbouwproject opzetten. In dit project gaan mensen leren stenen 
te maken, te metselen en stucadoren. Zo kunnen ze een inkomen gaan 
genereren.  
Op een gedeelte van het land wordt voedsel verbouwd. Dit is o.a. voor Welcome 
Home maar ook voor de allerarmste ouderen van Lwambogo. De kosten in 
Oeganda zijn ook enorm gestegen en door nu onze eigen aardappelen en 
groenten te verbouwen proberen we de kosten te drukken. 
 

Doreen is bij ons gebracht, ze is na haar 
geboorte achtergelaten in een suikerriet-
plantage. Ze is na vier dagen gelukkig 
gevonden. Een deel van haar gezichtje 
was er slecht aan toe maar door goede 
verzorging, liefde en aandacht gaat het nu 
stukken beter. Ik ging iedere dag even 
met haar knuffelen en als ze me zag was 
er meteen een lach op haar gezichtje.   
 

 

We hebben de kinderen nog getrakteerd en ze meegenomen naar een nieuwe speelplaats, het was een echt uitje. Die middag 
hebben ze nog koekjes en ballonnen gekregen, de dag kon niet meer stuk, tijdens het eten vielen ze van vermoeidheid in slaap.     
Het tekort aan kleding is opgelost doordat wij koffers vol met gedoneerde kleding konden meenemen. Dank daarvoor.                  
 

 

 

In Lwambogo is de dorpskliniek sinds oktober open en draait goed. Het is een komen en gaan van mensen uit 
allerlei dorpen uit de omgeving. De bedoeling is om bij de kliniek nog een gebouw te bouwen voor o.a. 
röntgenonderzoek.  Bij de kerk, en de kerk in Kamigo, hebben we jurkjes uitgedeeld aan de allerarmsten. 
Deze jurkjes worden in Amerika gemaakt door een team vrijwilligers.  


